
2e traditioneel scheepsfestival SAAR-TRADITION op 23 - 25 augustus 2024 
voor traditionele schepen (60 jaar en ouder) en pleziervaartuigen 
  
Geachte B.A.S.M. leden, 
  
Het eerste traditionele scheepsfestival “Saar-Traditie” in Saarbrücken was overtuigend: 
talrijke deelnemers, een onbeheersbaar aantal bezoekers en prachtig weer. 
Er kwamen 16 handelsschepen ouder dan 60 jaar en werden begeleid door 24 
pleziervaartuigen. 
De eerste editie van de Saar-traditie was een groot succes, waarbij schepen en boten 
zich goed konden presenteren en er een intensieve uitwisseling plaatsvond tussen 
traditionele schippers en watersporters. Er zijn veel nieuwe vriendschappen ontstaan en 
iedereen wil dit jaar graag terugkomen. 
En dat kan weer. De tweede SAAR-TRADITIE begint van 23 tot 25 augustus in 
Saarbrücken. 
Traditionele schepen uit heel Europa zijn opnieuw uitgenodigd. Onder traditioneel schip 
verstaan wij beroepsschepen ouder dan 60 jaar. Een lust voor het oog! Maar ook alle 
andere boten en schepen die zich verbonden voelen met deze bijeenkomst zijn welkom. 
Dit jaar kunnen wij nog meer ligplaatsen voorzien en kijken uit naar alle bezoekers met of 
zonder schepen en boten. De Pénichen MOSELLA en MARIA-HELENA wachten al op u in 
Saarbrücken. De WILLI, de ANNA-LEONIE en de sleepboot BAYERN 2 hebben hun 
deelname al aangekondigd. 
Het programma wordt opnieuw gepubliceerd op http://www.Saar-Tradition.eu. Hier vindt 
u ook foto's om te downloaden en kunt u zich ook inschrijven voor het evenement. 
 
Wij nodigen u daarom van harte uit voor de Saar-traditie en 
vragen u de afspraak te maken 
  
23 tot 25 augustus 2024 
  
Nog een keer te vermelden.  
Eerder aankomen of later vertrekken is geen probleem. 
  
Om het plannen van bijvoorbeeld de ligplaatsen makkelijker te maken, vragen wij u 
indien mogelijk nu al uw interesse kenbaar te maken. Vermeld de naam van het schip, 
de lengte, de breedte, het bouwjaar, het oorspronkelijke gebruiksdoel, de foto van het 
voertuig en de geplande aankomst- en vertrektijd. 
Ik vraag u om het nieuws van deze bijeenkomst ook te verspreiden onder uw vrienden of 
uw haven. Posters om te downloaden en alle informatie in het Engels, Frans en 
Nederlands zijn te vinden op de homepage www.saar-tradition.eu. 
Wij kijken ernaar uit u te verwelkomen in Saarbrücken! 
Met vriendelijke groeten en altijd een handbreedte water onder de kiel! 
 


